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Mijn eerste liefde! Een origineel in Nederland geleverde Peugeot 404 Sedan van 1973. Erg 

nette verschijning in het wit met het bekende bruine skai. Fantastisch om weer eens in te 

rijden. Rijdt zoals een 404 hoort te rijden, schakelt erg soepel met zijn stuurversnelling, geen 

zingende achteras, schuifdak open, telefoon en portemonnee in het mandje op de tunnel en 

gaan! Deze 404 is jaren geleden al eens gerestaureerd, voorzien van een nieuw binnenscherm, 

nieuwe voorschermen, etc. Nu nog steeds een erg mooie verschijning en heerlijk rijdend. Her 

en der een klein plekje wat wat aandacht behoeft,o.a. op het schuifdak, maar niks drastisch. 

Onderop ook keihard, dorpels, kriksteunen, de balk onder de radiateur, etc,etc, allemaal hard! 

Ooit heeft er een trekhaak onder gezeten, dus het reservewiel ligt in de koffer, maar het rekje 

voor onder de auto is er bij. Van binnen erg netjes, keurig interieur, u zit nog steeds als een 

god in Frankrijk. Deze Peugeot heeft de laatste 17 jaar in Middelburg vertoeft, dus ik ken hem 

al even. Nu in opdracht van de laatste eigenaar bij mij te koop. Niet vanwege problemen, puur 

vanwege te weinig gebruik. Iemand anders zou er weer lekker mee moeten gaan rijden en de 

koffer volladen met vin rouge, baguette et fromage en lekker gaan picknicken! 
  

 

Vraagprijs ú 5950 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


